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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Lied 784: 1, 2 en 5 
 
1. Het duurt niet lang meer tot de tijd 
van Christus aan zal breken, 
en Hij in grote heerlijkheid 
het oordeel uit zal spreken. 
Het lachen is dat uur gedaan, 
als alles zal in vuur vergaan, 
naar Petrus heeft geschreven. 
 
2. Dan klinken de bazuinen luid 
tot aan de verste kimmen. 
Dan zullen alle doden uit 
hun smalle graven klimmen. 
Maar die nog op de aarde gaan, 
die zal de Heer van stond af aan 
tot nieuwe mensen maken. 
 
5. Heer Jezus, ach wat duurt het lang 
tot aan die dag der dagen. 
Zie ons op aarde klein en bang, 
bezocht door duizend plagen. 
Kom rechter in uw majesteit 
in uw genade, kom, bevrijd 
ons van het kwade. Amen. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 130a 
 
1. Uit angst en nood stijgt mijn gebed. 
O Heer, wil naar mij horen! 
Wanneer Gij op ons falen let, 
zijn wij, o God, verloren. 
Maar in uw eindeloos geduld 
delgt Gij de menselijke schuld 
en zegent die U vrezen. 
 
2. Ik hoop op God de Heer en wacht 
het woord dat Hij zal spreken. 
Al loopt het naar de middernacht, 
ik volg zijn heilig teken. 
Mijn hart is in de donkerheid 
een wachter die het licht verbeidt, 
een wachter op de morgen. 

 
3. Hoop, Israël, op God de Heer 
die rijk is aan genade. 
Want Hij verlaat u nimmermeer, 
al kiest gij ook ten kwade. 
Hij leidt u door de woestenij 
en maakt gans Israël eens vrij 
van ongerechtigheden. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Lied 891 (Nederlandse tekst) 
 
1. Heer, ik kom bij U, 
neem mijn leven, maak mij nieuw 
door uw grote liefde. 
U houdt van mij. 
Heer, ik weet het nu: 
in mijn zwakte draagt U mij. 
Ik word overweldigd 
door de kracht van uw liefde. 
 
refrein: 

Draag mij, Heer. 
Neem mij in uw armen. 
Draag mij, Heer. 
Sluit mij in uw hart. 
Bent U bij mij, 
dan vlieg ik als een arend, 
omdat uw Geest mij draagt. 
U geeft mij vleugels, Heer, 
met de kracht van uw liefde. 

 
2. Geef dat ik kan zien. 
Laat mij uw gezicht zien, Heer, 
dan ken ik uw liefde. 
U woont in mij. 
Heer, vernieuw mijn hart, 
want dan kan ik leven, Heer, 
zoals U dat wilt: in de kracht van uw liefde. 
Refrein: 
 Draag mij, Heer. 

Neem mij in uw armen. 
Draag mij, Heer. 
Sluit mij in uw hart. 
Bent U bij mij, 
dan vlieg ik als een arend, 
omdat uw Geest mij draagt. 
U geeft mij vleugels, Heer, 
met de kracht van uw liefde. 

 
Moment met de kinderen 
 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God, 
op hem zijn wij gericht. 



 

 

 
2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing Exodus 17:8-16 
 
Zingen: Lied 836: 2, 3 en 4 
 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 
 
3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
 
Schriftlezing: Romeinen 12:9-21 
 
Zingen: Lied 333 (2x) 
 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 

 
Geloofsbelijdenis, gezongen: 
Lied 968: 2 en 5  
 
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Dankgebed –voorbede - Onze Vader 
 
Collecte (kinderen worden opgehaald) 
 
Slotlied: Lied 451: 1, 2 en 5 
 
1. Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
 
2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 
 
5. Richt over de aarde en haar diepe stromen, 
de volkeren, de sterren, zon en maan, 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 
en zingen dat uw woorden niet vergaan. 
 
Zegen (gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 


