‘De vier jaargetijden’
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WERKGEMEENSCHAP
VAN KERKEN

Werkgemeenschap van Kerken, aanvang 16.00 uur Harlingen

Korenmiddag Grote Kerk Harlingen, 15 oktober 2023

Muzikale medewerking:
Mannenkoor Con Amore, o.l.v. Trudy Baard
Christelijk Gemengd Koor, o.l.v. Netty van der Brug
Brassband Leger des Heils, o.l.v. Pelle van der Zee
Cantorij van de Grote Kerk, o.l.v. Trudy Baard
R.K. Kerkkoor Orpheon, o.l.v. Gert Jan Hoekstra
Eeuwe Zijlstra, orgel

PROGRAMMA

Orgelspel — vanaf 15.45 uur

Opening en welkom
ds Teunard van der Linden
(vz. WGK)

Christelijk Gemengd Koor:
‘Een toekomst van hoop’, muziek Adrian Roest
‘And in that day’, muziek Adrian Snel

* gedicht Willem Wilmink,
‘De hoogste tijd’
- door Neeltje
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Mannenkoor Con Amore:
‘2o veilig in Jezus Armen’
‘Hear, Bliuw my nei’

Muziek Leger des Heils:
‘A people of power’
‘Hide me now’

Samenzang (melodie Tien geboden; Gez.488A)
1. Zolang er mensen zijn op aarde,

zolang de aarde vruchten geeft,

zolang zijt Gij ons aller Vader,

wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,

zolang zult Gij ons niet ontbreken,

wij danken U in Jezus’ naam.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,

o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Orpheon:
‘Look at the world’, John Rutter
‘De tafel de armen’, Huub Oosterhuis

Orgelmuziek
% * gedicht Trijntje
van Barneveld

‘Herfstgedachten’
—door Inge



Cantorij Grote Kerk:

‘Die chaos schiep tot mensenland’
‘Wat vrolijk over u geschreven staat’
Huub Oosterhuis

* Gedeelte ‘Winter’ over de das
Dagboek Jaap Oosterhuis — door Neeltje

Muziek Leger des Heils
‘Songs of Faith’

Samenzang met begeleiding Leger des Heils
1. Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken!

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,

U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’

* Slotgedicht ‘In de bloembol is de krokus’
Natalie Allyn Wakeley Sleeth - door Inge

In de bloembol is de krokus,

in de pit de appelboom,

in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,

zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.

Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,

in de tijd oneindigheid,

in de twijfel ligt geloven,

in ons leven eeuwigheid,

in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,

nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Slotsamenzang Psalm 118:9 en 10
9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en wees verblijd.

O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning

die tot ons komt in ‘s Heren naam.
Wij zegenen u uit ‘s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.

Nu worde ‘t offer onzer vreugde

op zijn altaren aangericht.

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,

0 God, U roemen wijd en zijd.

Laat aller lof ten hemel rijzen:

Gods liefde duurt in eeuwigheid

Afsluiting
Orgelspel

Schaalcollecte bij de uitgang



