
Grote Kerk, zondag 3 september, 9.30 uur.  
Dienst met viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling: Oane Zuidema 
Lector: Aagje Wouda 
Organist: Eeuwe Zijlstra 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Lied 825: 1, 3 en 5 
 
1. De wereld is van Hem vervuld, 
die ‘t kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 
 
3. Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin, 
één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 
 
5. Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 33: 8  
 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilige naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en 
Krachten nu en voor altijd. 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied: Lied 273:1, 4 en 5 
Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hemelen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 
 
5. Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 
 
Gesprek met de kinderen  
en Lied 923:  
 
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 
 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing: Marcus 1:14-20 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x) 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel  
 
Antwoordlied 840 
1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 
 
2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij 
heen, wees de adem waaruit ik ontsta. 



 

 

3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Dankgebed en voorbeden  
Collecte 
 
Lied van toeleiding tot de Tafel:  
Lied 377: 1, 2, 4 en 5 
 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
- mij riep en zelf U gaf voor mij - 
o Lam van God, ik kom. 
 
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid - 
o Lam van God, ik kom. 
 
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - 
o Lam van God, ik kom. 
 
5. Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn - 
o Lam van God, ik kom. 
 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Tafelgebed  
Sanctus: Lied 405:4 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
  
Instellingswoorden  
Agnus Dei: Lied 408E 
Lam van God, 
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
geef uw ontferming! (2x) 
Lam van God, dat wegdraagt de zonde  
van heel onze wereld: 
geef ons uw vrede! 
 
Onze Vader 
Uitdelingswoorden 
Nodiging 
 
Delen van brood en wijn 
Dankzegging 

ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 704 
3. Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen (gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 


