
Grote Kerk, zondag 1 oktober, 9.30 uur 
Thema: ‘Ik zal bij je zijn’ (Ex. 3:12)  
 
Israëlzondag - doopdienst 
 
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling: Toby Schouwstra 
Lector: Carla Ozinga 
Organist: Eeuwe Zijlstra 
M.m.v. de cantorij o.l.v. Trudy Baard 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Lied 792 met de cantorij 
 
cantorij 
1. Kom, God, en schrijf uw eigen naam 
als licht over ons uit! 
De naam, die, dag en nacht vooraan, 
de hoogste weg wijst om te gaan, 
de naam die liefde luidt! 
 
allen 
2. O God, die al uw liefde hecht 
aan wie van liefde leeft, 
omvat de trouw hier toegezegd. 
Dat Gij uw zegen op ons legt, 
uw vrede aan ons geeft! 
 
cantorij 
3. Verlaat niet, wat uw hand begon, 
o God, ontbreek ons niet! 
Straal in ons leven als de zon, 
Gij, van de liefde zelf de bron, 
de adem van ons lied! 
 
allen 
4. Laat zonneklaar te lezen zijn 
uw beeld, in ons geprent! 
Gij komt en schenkt de beste wijn 
waar wij elkaar tot zegen zijn, 
tot liefde voorbestemd. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 81: 1, 2, 7, 8 en 9 
Met antifoon 711b 
 
cantorij 
De Levende waakt over je gaan en je komen 
van nu aan tot in eeuwigheid. 
 
allen 
1. Jubel God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 

Juich voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
 
cantorij 
2. Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Vier bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 
 
allen 
7. Luister, welk bevel 
Ik u in wil scherpen. 
Hoor Mij, Israël! 
Laat geen vreemde god, 
laat geen vreemd gebod 
ooit u onderwerpen! 
 
cantorij 
8. Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
 
allen 
9. Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 
 
cantorij 
De Levende waakt over je gaan en je komen 
van nu aan tot in eeuwigheid. 
 
Wetslezing 
 
Cantorij: ‘Teach me, o Lord’ 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Moment met de kinderen 
 
Schriftlezing Exodus 3:1-6 
 
 
 
 



 

 

Cantorij: Lied 423 
1. Wat vrolijk over U geschreven staat: 
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
de adembron die ons te drinken geeft. 
2. wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond - 
 
3. dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
 
Schriftlezing: Exodus 3:7-15 
 
Zingen: Lied 934 
 
allen 
1. Ik ben voor jou een nieuwe naam. 
Ik ben je God en hiervandaan 
ga ‘k als je schaduw met je mee 
door de woestijn en door de zee. 
 
allen 
2. Ik ben er als het leven lacht. 
Ik ben er voor je in de nacht. 
Ik ben er in je hoogste lied. 
Ik ben er als je ‘t niet meer ziet. 
 
allen, met canon cantorij 
3. Ik ben de weg waarop je gaat. 
Ik ben er zelfs ten einde raad. 
Ik ben gegeven als je brood. 
Ik ben in leven en in dood je vriend. 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Cantorij: Sjema Jisraeel 
 
cantorij 
God heeft zijn volk vanouds geroepen 
om tot een licht te zijn 
heeft het uit slavernij gedragen 
op reis door de woestijn. 
Hij heeft zijn Wet aan hen gegeven, 
woord van gerechtigheid, 
een leidraad voor het goede leven 
dat tot de naaste leidt. 
 
Refrein (allen) 
Met Israël, het volk van God 
horen ook wij naar zijn gebod. 

Hij zal in liefde nooit verlaten 
wie hoort naar Hem. 
Jeruzalem, verscheurde stad, 
Hij schenkt shalom steeds op je pad, 
Hij zal zich over jou ontfermen, 
jij bent van Hem. 
 
cantorij 
Uit Israël is voortgekomen 
de ware Vredevorst, 
Zoon des mensen en Gods Messias  
die van het kwaad verlost.  
Zo volgen wij de weg van vrede, 
wij leven in zijn Naam. 
Wij delen in de goede bede 
om recht voor God te staan. 
 
refrein (allen) 
 
Collecte     (kinderen KND worden opgehaald) 
 
DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 
 
Geloofsbelijdenis, gezongen: 
Lied 968: 2 en 5  
 
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Over de doop 
 
Gebed 
 
Doopbediening 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Antwoordlied  
Verbonden met vader en moeder 
Geroepen om te zingen lied 79:1, 2 en 4 

 
Vraag aan de gemeente 
 
Lied door Samantha: ‘God zal voor je zorgen’ 
… Hij zal voor ons zorgen. 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
 
Overhandiging doopkaars en doopkaart 
 
Afsluitend Lied 348: 1, 3, 8 en 9 
1  Heer van uw kerk, 
Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 
 
3  Reeds staat Gij klaar 
en komt ons vriendlijk tegen, 
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 
eer wij U zoeken zijt Gij daar. 
 
8  En laat de mond 
der kindren, die we U wijden, 
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: 
wij leven vast in uw verbond. 
 
9  Er is gedoopt! 
Wij allen zijn verbonden, 
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 
de ganse kerk in een geloof. 
 
Dankgebed en voorbeden  

 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 1016 
 
cantorij 
1. Kom, laat ons opgaan naar de berg 
waar God de vrede leert: 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
 
refrein: 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jerualem. 
 
allen: vers 2, 3 en 4 
2. Wij gaan waar onze voeten gaan, 
God zet ons op het spoor 
naar vrede en gerechtigheid, 
zijn voetstap gaat ons voor. 
refrein 
 
3. Uit Sion zal de wet uitgaan 
en uit Jeruzalem 
het woord dat ons de vrede leert, 
sjaloom in naam van Hem. 
refrein 
 
4. Wij gaan waar onze voeten gaan 
de weg van onze Heer, 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
refrein 
 
Zegen (gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 


