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Zondag 27 augustus 2023 
Bij deze dienst 
Deze laatste zondag van augustus horen we nog een keer naar I Samuël, over David, die Sauls leven spaart, hoewel het lijkt, of de 
Heer hem in zijn macht heeft gegeven. David beseft dat hij zijn koningschap niet kan bouwen op bloed en vergelding, hoewel die in 
onze dagen en in deze wereld aan de orde van dag zijn. In Davids optreden licht iets op van Gods koningschap, dat naar de 
toekomst wijst en ons een handelingsalternatief aanreikt: door onze naaste lief te hebben als onszelf, ook al is die ons niet 
welgezind. We zingen ons dit geloof te binnen met het lied van de Geest 701.  
Komende week hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Ook zo leren wij de weg van verzoening te gaan. De kinderen hebben 
nog een laatste vakantieweek voor de boeg in regio noord. In het nieuwe kerkblad dat deze week verschijnt, staan de zondagen in 
september vermeldt, voor als we weer ‘compleet’ zijn en een start maken met een nieuw seizoen.  
Voor nu, een goede dienst gewenst, in de kerk en via beeld en geluid verbonden. 
 
Zondag 27 augustus   GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden 
Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Aafke van der Zee / Diakenen: Elly de Wind en Evelien de Boer  / organist Otto Roelofsen 
Lector:   Frank Belt / Schriftlezingen:   1 Samuël 24 
kindernevendienst :   Mirjam de Boer /  kinderoppas : Ytie Nijdam 
Koster    Kees van den Nieuwenhuizen   /  beamer : EleHenk Wouda en KosterKees 
Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk  
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar   
Dhr. J. Bolt, tijdelijk in Leeuwarden (i.v.m. zijn gezondheid) 
Mevr. Tj. Wiersma en mevr. J. Keulen, (ter bemoediging) 
Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. 
 
Meeleven 
-  Anne van Eijck brak twee weken geleden op vakantie in Italië ongelukkigerwijs haar enkel en zit met een voet thuis in het 

gips. We wensen haar een voorspoedig herstel en Tjeerd en de kinderen veel liefde, geduld en zorg! 
-   Janny Sijtsma-Nouwen is weer thuis om verder te revalideren na een rugoperatie. Veel sterkte en een goed herstel 

gewenst.  
Binnen onze gemeente zijn er meerdere zieken thuis en/of in het ziekenhuis/verpleeghuis en er zijn gemeenteleden die zorg 
dragen. Wij wensen al onze zieken en hun mantelzorgers kracht en nabijheid.       
 
65 jarig huwelijksfeest in Canada 
a.s. woensdag 30 augustus is er feest in Canada. Op die dag hopen Adrian en Johanna Peetoom hun 65 jarig huwelijksfeest te 

vieren. Mede namens ons allen willen wij u van harte feliciteren en wij wensen u Gods Zegen 
op uw verdere levenspad.  
Een hele fijne en gezellige dag met allen die u dierbaar zijn.  
Het adres van de fam. Peetoom kunt u opvragen bij de scriba. 
(de fam. Peetoom is iedere zondag met ons verbonden via de livestream en leven met ons mee via de zondagsbrief 
en Getijdenstroom) 

Met een hartelijke groet vanuit Harlingen - Nederland  
 

Kerkauto… 
Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Dhr. Klaas Hager is deze zondag chauffeur van de kerkauto. Tel. 0517 414828 
 
Kerkdienst zondag 3 september: denkt u aan de gewijzigde aanvangstijden?  
 9.30 uur   Grote Kerk  viering H.A. voorganger ds T.G. van der Linden   organist Eeuwe Zijlstra   
15.30 uur   de Spiker    viering H.A. voorganger ds. T.G. van der Linden    organist Simon Bouma  
16.00 uur   Almenum    viering H.A. voorganger ds. H. Dondorp    organist GerritJan Elsinga 
 
19.00 uur   bij ‘t Havenmantsje voorgangers ds. David de Jong van CGKV  

en Mieke Kuijper van het Leger des Heils. m.m.w. de Skuumkoppen 
 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie    ‘Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,  
      ontfermt zich de HEER over wie hem vrezen.’              Psalm 103: 13 
 
David is een bijzondere koning. Hij mag leiding geven aan het volk van Israël, maar is tegelijk een dichter, iemand die om zich heen 
kijkt en zijn waarnemingen en emoties op papier zet; omvormt tot dichterlijke teksten en liederen.  
‘Kijk nu, zoals een vader…’ Zoals een vader zijn kind, dat gevallen is en huilend bij hem komt, op zijn schoot of op zijn schouders 
neemt, troost en zegent: zo ontfermt zich de HEER over ons, als wij zijn nabijheid zoeken.  
Je hoort over het algemeen meer over moeders als ‘held’. Over wat zij voor hun kinderen doen en over hebben.  
Er wordt wel eens gezegd, dat wij leven in een vaderloze maatschappij (prof. Van Gennep). Hier wordt nadrukkelijk het troostende 
handelen van een vader en van de Vader in het licht gesteld.  
Zoals een vader… Het is vaders, zo goed als moeders, gegeven om hun kinderen goed te doen. Om met ze mee te leven en mee 
te denken. Om ze te steunen en te beschermen, te waarderen en lief te hebben.  
Hopelijk vinden zij en wij allen telkens opnieuw de ruimte van het lied van David, om dienovereenkomstig te handelen.  
Zodat onze kinderen en kleinkinderen voelen, wat liefde en ontferming betekenen en leren zelf naar deze grondwaarden te leven. 
De dichter van Lied 103a dicht: 

De Heer is als een vader, 
die voor zijn kinderen ‘t beste wil; 
wie Hem vertrouwend naderen, 
die geeft Hij rust, die maakt Hij stil. 

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
 
Fancy Fair zaterdag 9 september 
Vorige week ontving u tezamen met de zondagsbrief een oproep om mee te willen helpen bij de Fancy Fair d.d. 9 september a.s. in 
en rondom de Grote Kerk. Want zoals de fancy fair commissie schrijft: we kunnen niet zonder onze vrijwilligers en zij hopen dat er 
veel mensen zijn die zich aanmelden.  
Op de bijlage kunt u aangeven waarmee en waarbij u / jij het liefste zou willen helpen. 
Een reactie kunt u sturen naar contactadres fancyfairharlingen@gmail.com of bellen naar Jellie Keulen tel. 414988 of het strookje 
bezorgen op Babingaweg 11. Er liggen ook een aantal brieven in de kerk…. 
 
Tsjerkepaed 2023 in Harlingen en Midlum 

T/m 2 september a.s. zijn ook onze kerken op de zaterdagmiddag geopend van  
13.30 – 17.00 uur.   
 
In de Nicolaaskerk te Midlum is een expositie van Oesje Zegel (schilderijen),  
Jet Twijnstra (keramiek) en Kim Stabin ( schilderijen).  
 
In de Grote Kerk is iedere zaterdagmiddag muziek. Meer info op www.tsjerkepaad.nl   

 
 
Visserijdagen / agenda 
Woensdag a.s. starten de Visserijdagen in Harlingen, dan is er extra gezelligheid en extra ‘volk’ in de stad.  
Dat is hopelijk ook te merken bij de belangstelling voor het orgelconcert in de Grote Kerk op vrijdagavond door Erwin Wiersinga, 
aanvang 20.00 uur;  
en bij Tsjerkepaad op zaterdagmiddag vanaf half 2 (zie hierboven);  
en bij de Visserijdagendienst buiten bij het ‘Havenmantsje’, op zondagavond, aanvang 19.00 uur. Meer hierover leest u in de 
nieuwe Getijdenstroom die deze week verschijnt. 
 
Afscheid ds. Wim Beekman d.d. zondag 3 september 14.00 uur in de Martinikerk te Franeker 
In deze dienst is het afscheid van ds. Wim Beekman en de bevestiging van ds. Riemer Praamsma als classispredikant van de 
classis Fryslan. Kerkenraadsleden, maar ook belangstellende gemeenteleden zijn hierbij van harte welkom. Opgave vooraf is 
gewenst en dat kan tot a.s. dinsdag (29/8) via de scriba : mailadres: scriba@pg-harlingen.nl 
 

En hele gewone dag 

of een alledaagse gebeurtenis 

verandert door God Zegen 

in een moment van aanbidding 

of een bron van vreugde. 
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