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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 23: 1 en 2 
1. Ik wil van God als van mijn herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
 
2. Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 23: 3 en het Klein Gloria 
 
3. Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.  
 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed ontferming 
 
Glorialied: Psalm 103: 5 en 7 
 
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
 

7. Maar ‘s Heren gunst zal over wie Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
Gesprek met de kinderen  
Zingen:  
Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God 
op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt. 
Ervaart misschien een beetje Licht 
door wat er wordt verteld.  
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal 
Het Licht verbindt ons met elkaar 
Het is voor allemaal. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing:  I  Samuël 24  
 
Zingen: Lied 701 
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 
 
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder 
weerga, maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 
 
Verkondiging 
 
 
 
 



 

 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 
Orgelspel  
 
Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 340b 

 
Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan 
van de doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof een heilige, algemene, 
christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
met gezongen acclamatie: Lied 368j 
Heer, hoor ons bidden, 
laat komen uw rijk! (1x vooraf gespeeld) 
 
 
Collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 657: 1, 3 en 4 
   

1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

 
3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
Zegen (gezongen Amen)  
 
Orgelspel 
 
 
 
 


