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Zondag 30 juli 2023 
 
Bij deze dienst 
‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEER ziet het hart aan.’ Dat is de les die Samuël nog eens leert, als hij een nieuwe 
koning moet zalven, in opdracht van God: een van de zonen van Jesse. De uitkomst is verrassend. De Heer heeft zijn keuze 
gemaakt voor de kleinste, jongste en dapperste van het stel. Zo komt David in beeld als Israëls toekomstige koning.  
Boeiend is de variante tekslezing, die zegt: ‘de HEER ziet met het hart aan’. Hij kijkt, aanschouwt en doorgrondt ons vanuit zijn hart. 
Beide lijnen: ‘velen laatsten zullen de eersten zijn’ en ‘God is God. Hij ziet in gunst op ons neer’ keren terug in de liturg ie van 
vanmorgen. Het mag ons aanspreken ‘in de veelheid van geluiden en het stormen van de tijd' (met het aanvangslied). Psalm 21, de 
koningspsalm, is minder bekend. We gaan het proberen.  
Het slotlied hint op de zomertijd en eindigt met een klare lofzang. Zo hopen we weer op een mooie viering met elkaar te beleven, 
verbonden met wie via beeld en geluid meevieren met deze dienst. 
 
Zondag 30 juli    GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden 
Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook te volgen via de livestream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Oane Zuidema  / diakenen : Tia Ammeraal en Sissy de Boer / organist : Otto Roelofsen 
Lector:   Jan de Jong  / Schriftlezing : 1 Samuël 16 ; 1 - 13 
kindernevendienst :   Anne van Eijck /  kinderoppas : Ytie Nijdam 
Koster    Kees van den Nieuwenhuizen   /  beamer : EleHenk Wouda en KosterKees 
Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk  
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse 
Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar   
Mevr. H. Tichelaar- Speelmans, ( het is een jaar geleden dat haar man is overleden ) 
Mevr. A. Mellema- ten Napel, ( i.v.m. haar gezondheid ) 
Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. 
 
Meeleven 

- Dhr. Jan Bolt is tijdelijk verhuisd naar Bornia Herne en verblijft vanaf maandag in Abbingahiem (aan de overkant).  
Het precieze adres in nog niet bekend.  

- Een aantal gemeenteleden wacht komende week een ziekenhuisopname. Wij wensen ook hen sterke, kracht en 
nabijheidheid. 

 
 
Kerkrijden… 
Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Dhr. D. Alberda is zondag 30/7 chauffeur van de kerkauto. Tel. 0517 416843 
 
Huwelijksinzegening 
Komende dinsdagmiddag vragen Dirk en Amanda Kobusch – Kater Gods zegen over hun huwelijk. Dat kwam er destijds niet van en 
voelde als een gemis. We hopen er een mooie viering van te maken in kleine bezetting, samen met dochters Esmee en Samantha. 
Ouderling van dienst is jeugdouderling Toby Schouwstra.  
De huisbijbel en de kaars worden namens de gemeente overhandigd als ‘licht voor onderweg’.  
De trouwtekst is uit Joh. 2: ‘U hebt de beste wijn voor het laatste bewaard’.   
Ds. Van der Linden hoopt in deze dienst voor te gaan, die begint om 15.00 uur in de Grote Kerk. 
      
Kerkdienst zondag 6 augustus:  
9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds R.J. de Vries uit Nijverdal – organist Bauke van der Meer- ouderling: Annie van der Kooi 
 
 
Vakantietijd 
Ds. Ulbe Tjallingii is de komende week nog afwezig i.v.m. zijn  vakantie. Ds. Teunard van der Linden vervangt hem.  
 
Ds. Teunard van der Linden is van 5 augustus t/m 24 augustus afwezig. Vervanger in die weken is dan ds. Tjallingii. 
 
 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie    ‘Want ik ben verzekerd dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden  
                       van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer.’                    Rom. 8:37 

 
Dat wij leven in onzekere tijden, behoeft nauwelijks toelichting. Oorlog en dreiging van oorlog, hittegolven, overstromingen, 
stijgende kosten en inflatie zijn aan de orde van de dag, en velen kampen met haperingen in hun gezondheid ten gevolge van 
ziekte, stress of ouderdom. Soms ook laat de dood zijn grimmige gezicht zien. Ook daar ben je zomaar niet klaar mee.  
 
Het leven van Paulus ging ook niet over rozen. Bepaald niet. Gevangengezet, vals beschuldigd, achtervolgd en geminacht – hoe 
vaak heeft de apostel der liefde niet moeten vrezen voor zijn leven? Maar hij weet: ‘als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?  
Zal God ons, met en in Christus, niet alle dingen schenken?’ (vers 31-32). Paulus kent de kwetsbaarheid en breekbaarheid van het 
bestaan van dichtbij, maar ‘roemt’ in de Heer. HIJ tilt ons op uit onze angsten, nood en onzekerheden. Raapt ons op in de nacht. 
Herbergt ons in leven en in sterven, tijd en eeuwigheid. Zo wordt ons leven aan het licht gebracht: als zorgen, ziekte en zonden 
wijken voor geloof, hoop en liefde. Voor de nieuwe mens, die wij zijn mogen voor Gods aangezicht, door Jezus Christus onze Heer.  
 
De onzekerheid van het bestaan schudden wij niet even van ons af. Het leven is een strijd, juist voor wie gelooft en geloven wil dat 
wij niet zijn overgeleverd aan de machten, noch aan de ‘wilde ezel’ in onszelf (Job). Het is een prettig gevoel, verzekerd te zijn.  
Dat wij, hoewel wij schade lijden en kunnen lijden, op velerlei vlak, niet zullen vallen dan in Gods hand. Met de dichter van Lied 916:  

 
Je kunt niet dieper vallen 
dan in Gods eigen hand, 
waarmee Hij ons barmhartig 
omvat aan alle kant. 

 

Eens komen alle paden 
van lot en schuld, van dood, 
bijeen in zijn genade, 
voorbij aan alle nood. 

 

Door God zijn wij omgeven 
zoals wij hier bestaan. 
In Hem zullen wij leven 
en tot zijn feest ingaan

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden, 
 
Tsjerkepaed 2023 in Harlingen en Midlum 
Iedere zaterdagmiddag vanaf 1 juli t/m 2 september a.s. zijn ook onze kerken geopend van 13.30 – 17.00 uur.   

 
In de Nicolaaskerk te Midlum is een expositie van Oesje Zegel (schilderijen),  
Jet Twijnstra (keramiek) en Kim Stabin ( schilderijen).  
 
In de Grote Kerk is iedere zaterdagmiddag muziek.  
Meer info op www.tsjerkepaad.nl           Van harte welkom !! 
 
 

Orgelconcert  
Vrijdag 4 augustus is er opnieuw een orgelconcert in de Grote Kerk, met organiste Jannie de Vries uit Groningen.  
De aanvang is om 20.00 uur. Zie voor meer info ook de Harlinger Courant d.d. 28 juli j.l.  
 

 
 

Kaars 
 

Steek een kaars aan in het duister,     
laat het licht toe in jouw hart. 
Maak je handen niet tot vuisten, 
streel maar zacht wat is verhard. 

 
Steek een kaars aan in het duister 
en zaai vrede waar jij gaat. 
Steek je handen uit en luister 
naar de mens die naast je staat. 

 
Steek een kaars aan in het duister, 
eer wat kwetsbaar is en klein. 
Ga geduldig tot het uiterst, 
laat waar jij bent, vrede zijn. 

http://www.tsjerkepaad.nl/

