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Zondag 23 juli 2023
Bij deze dienst
Het is vanmorgen de vijfde zondag van de zomer, dan wel de zevende zondag na het feest van Trinitatis.
De scholen hebben eindelijk ook in Regio Noord vrij gekregen. De zomervakantie loopt tot en met 3 sepember.
Vanmorgen is ds. R. Reitsma uit Goutum gastvoorganger in ons midden. We hopen op een goede viering, waarin, voorafgaande
aan de gebeden, een In Memoriam wordt uitgesproken door ouderling van dienst Aagje Wouda.
We denken ook aan wie via beeld en geluid met ons verbonden zijn en wensen elkaar een goede dienst.

Zondag 23 juli GROTE KERK - 9.30 uur - voorganger ds. R. Reitsma, Goutum

Liturgische kleur: groen  Deze dienst is ook te volgen via de livestream www.pg-harlingen.nl

Ouderling: Aagje Wouda / diakenen : Sissy de Boer en Elly de Wind / organist : Eeuwe Zijlstra

Lector: Neeltje Hiemstra /Schriftlezingen: Jesaja 40 : 12-25 / Romeinen 8 :18-25 / Mattheus 13 : 24-30 en 36-43
kindernevendienst : Berber Twijnstra / kinderoppas : Carla Ozinga

Koster Kees van den Nieuwenhuizen | beamer : Christaan Wijbenga en KosterKees

Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse
Gemeente Harlingen—Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omazien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar
de fam. Hoekstra, ( het is een jaar geleden dat hun zoon Meile is overleden )

en naar mevr. Y. Frélich- Swart, ( het is een jaar geleden, dat haar man is overleden )

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Kerkrijden...
Wilt u zondagmorgen worden opgehaald? Dhr. S.J Swiitink is deze zondag chauffeur van de kerkauto. Tel. 06 53659520

Meeleven

Afgelopen maandag 17 juli is in Sint Annaparochie overleden ons gewaardeerde gemeentelid dhr. Coos van Giffen, in de leeftijd van
83 jaar. Wij zullen stilstaan bij zijn overlijden en zijn grote inzet voor de stad in de dienst vanmorgen. Het afscheid is / was
zaterdagmiddag in de Nicolaaskerk in Midlum. Wij leven mee met zijn vrouw Trudy, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie.
(Het adres kunt u opvragen bij de scriba.)

Ook bidden wij voor hen die door het overlijden van ons gemeentelid Coos van Giffen met hun eigen verlies worden geconfronteerd,
of het nu nog maar kort is geleden of iets langer, het gemis is en blijft. We wensen ook hen kracht en troost en de liefde van mensen
om hen heen met de woorden uit  Ps. 23: de Heer is mijn Herder.

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan wateren der rust.

In onze gemeente zijn op dit moment meerdere gemeenteleden met gezondheidsproblemen, maar die niet bij name worden
genoemd, of omdat zij dat niet willen of omdat wij het niet weten.

Wij denken ook aan hen in onze gebeden en wensen u / jullie allen Gods nabijheid, moed en kracht, ook voor degenen die hen
omringen en verzorgen.

Kerkdienst zondag 30 juli:
9.30 uur — Grote Kerk — voorganger ds T.G. van der Linden — organist Otto Roelofsen- ouderling: Oane Zuidema

Vakantietijd
Ds. Ulbe Tijallingii is tot begin augustus afwezig i.v.m. zijn vakantie. Ds. Teunard van der Linden vervangt hem.

Dienst in de Spiker
Zondagmorgen 23 juli om 10.30 uur is weer een dienst in de Spiker. Voorganger dhr. Korf en de organist is mw. J. van Wier.

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2-28 of via
mail: avdkzegel@ziggo.nl


http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie ‘Want de HERE God is een zon en schild’ Psalm 84:12

Het is zeer warm in zuidelijk Europa en zelfs op drie continenten. Warmer dan het ooit geweest is. Dat baart zorgen over de
leefbaarheid van de aarde, waarvoor we met elkaar verantwoordelijk zijn. Warmte is fijn, hitte minder.

De dichter denkt aan de zon, die alles en een ieder verlicht en warmte geeft en het leven op aarde mogelijk denkt als hij denkt aan
God. Nee: aan God de HEER. Opvallend is de dubbele Godsnaam. God is de Schepper van hemel en aarde en de God van het
verbond, de HEER die is en (er) zijn zal.

Het beeld van de zon is aansprekend en invoelbaar en ook prachtig berijmd in de Psalmen. Het tweede beeld dat de dichter ons
aanreikt is dat van veiligheid en beschutting. Als het kwaad ons te na komt, heft de HEER zijn schild. Is Hij als een schild om ons
heen. In dit vertrouwen mogen wij leven, ingaan en uitgaan en weide vinden.

Het actieve van de zon en het passieve van het schild maken het leven van genade compleet én moedigen ook ons aan, om beide
in de omgang met elkaar te beoefenen: door warmte uit te stralen en veiligheid en bescherming te bieden.

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet

aan wie oprecht Hem hulde biedt

en eerlijk wandelt voor zijn ogen.

Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Zegeningen
Het gras in de pastorietuin heeft drie grote barbecues doorstaan. De tuin ligt er mooi bij en staat prachtig in bloei. Insecten vliegen
af en aan. De nieuwe kuikens zijn deze week verhuisd naar de boerderij in Lemmer.
Op de 60e verjaardag van Coby kwamen 28 gemeenteleden op de koffie, wat een mooie volle kamer gaf.
Het boek over de Grote Kerk is klaar en gaat richting Leeuwarden voor het drukken. Zondagochtend voert de reis naar Tzum.
We hadden al twee mooie diensten met Samuél. Daarvan volgt er volgende week nog een.
De kinderen hebben grote vakantie en de jongeren zijn bijna allemaal geslaagd. We hebben fijne organisten, een onvermoeibare
scriba en een gastvrije koster, en weer een mooie zending voor Ghana bijeengebracht.
Het nieuwe Kompasboekie is al weer klaar voor het nieuwe seizoen.

“Tel uw zegeningen, een voor een. Tel ze alle en vergeet er geen!*

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

Tsjerkepaed 2023 in Harlingen en Midlum
In verband met de afscheidsdienst van ons gemeentelid Coos van Giffen in de Nicolaaskerk met
aansluitend de begrafenis op de begraafplaats te Midlum, is zaterdagmiddag 22 juli de Nicolaaskerk te
Midlum niet geopend voor bezoekers van Tsjerkepaad.

De Grote Kerk is wel geopend vanaf 13.30 uur - 17.00 uur. Ook deze zaterdagmiddag is er muziek in de
kerk. Meer info op www.tsjerkepaad.nl Van harte welkom !!

De droom.......

Ik koester een droom ’ ¢

dat de mensen eens zullen opstaan \ Yz
en zullen inzien dat ze geschapen zijn 7 4
om als broeders en zusters te leven met elkaar.

Ik heb een droom
dat op een dag de rechtvaardigheid neerstroomt als water
en dat gerechtigheid vioeit als een stroom.
Ik draag een droom in me

Ik koester een droom dat we de dag naderbij zullen brengen
dat eens op een dag de oorlogen eindigen waarop er vrede zal zijn op aarde

dat mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzer en goede wil in alle mensen.

en hun speren tot snoeimes.

Dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan Die dag zal een dag van glorie zijn.......

en dat niemand meer aan oorlog denkt.
Vrij vertaald naar ‘I have a dream’ van Martin Luther King
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