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Zondag 2 juli 2023 
Meditatie: ‘Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God’   Psalm 42:3 
De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Die prachtige inzet van het scheppingsverhaal zegt mij, dat ik zijn stempel 
draag, zijn waarmerk en imprint, diep van binnen! Zoals een bankbiljet zijn waarde ontleent aan het waarmerk. Daarzonder is het 
niet meer dan een vel gekleurd papier.  
De rabbijnen en de kerkvaders hebben lang en diep gesproken over de ‘status’ van het beeld van God in de gevallen, zondige 
mens. In hoeverre is het beeld van God in ons geschonden en zelfs verbroken door de macht van het kwaad? Werd en wordt het 
beduimeld, scheefgetrokken en overlopen, niet in de laatste plaats door onszelf, door verkeerde hartstochten en begeerten?  
‘Jezus Christus nieuwe mens!’, zeggen de apostelen. Wil je het beeld van God zien, kijk dan naar Hem, de mens bij uitstek – aan 
God gelijk! Dat is Evangelie, en tilt de discussie over wat wij zijn (mogen) op uit de sfeer van de psychologie. 
Toch denk ik, dat we niet te somber moeten zijn. Het leven en de Schriften leren ons dat er verlangen schuilt in ons allen. Hunkering 
naar het ware, goede en schone. Heeft de Schepper dit niet Zelf in ons hart gelegd?  
De dichter gebruikt het beeld van ‘dorst’ heb-ben. Hij zegt te dorsten, niet naar God in het algemeen (naar slappe thee), maar naar 
de levende God! De bijstelling is cruciaal. Hij wil zoeken, totdat hij vindt: de Levende, met wie hij de weg wil door de woestijn wil 
gaan, bij dag en bij nacht. Ook de woestijn van zijn weerbarstige gevoelens. Hij weet zich veilig bij de Ene. Als een opgejaagd hert, 
dat vrede vindt aan stille waterstomen.  
Zo kan ons hart verlangen naar én getroost worden door de levende God en mogen wij het veld van het leven daarna weer 
betreden, om dáár het beeld van God in onze woorden en werken, als mens onder de mensen, te belichamen, in dienstbaarheid en 
rechtschapenheid, geloof, hoop en liefde. Inderdaad, naar het beeld van Jezus Christus, nieuwe mens!  
Gezang 435 zegt:   2. Heer, ons lot is in uw handen,   3. Zie ons lijden, Heer, tezamen 

en het is uw hartewens,    met de ganse creatuur; 
naar uw beeld ons te verandren,   zie toch, hoe uw erfgenamen 
Jezus Christus, nieuwe mens.   zuchtend uitzien naar het uur, 
O Gij zijt ons zeer genegen,   dat zij 't juk af mogen schudden, 
ook al doet uw liefde pijn    het vernederende juk 
en al smaalt men allerwegen,   der vergeefsheid, - ach wij bidden: 
dat wij uw gevangnen zijn.      breek het stuk, Heer, breek het stuk! 

 
Deze zondag denken we verder na, met jong en oud, op open wijze, over het opnemen en dragen van ‘het juk van de liefde’,  
in Jezus’ naam.           Hartelijke groet, Teunard van der Linden 

  
Zondag 2 juli   GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden 
Deze dienst is ook te volgen via de livestream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling: Toby Schouwstra  /  diakenen : Rintse Twijnstra en Evelien de Boer  
organist : Eeuwe Zijlstra    / Lector: Carla Ozinga /  Schriftlezing : Matth 11: 25 - 30 
kindernevendienst :  Anne van Eijck 
Koster Kees van den Nieuwenhuizen  /  beamer : Christaan Wijbenga en KosterKees 
Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk  
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 

0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. 
de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar   
Mevr. J. Sijtsma- Nouwen, ( i.v.m. haar gezondheid ) 
Mevr. M. Vellinga- Albeda, ( ter bemoediging ) 
Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. 
 
Orgelconcert 
Komende vrijdag ( 7/7 )  is er weer een zomer-orgelconcert in De Grote Kerk, aanvang 20.00 uur. 
 
Kerkdienst zondag 9 juli:  
9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds Teunard van der Linden – organist Sjouke Bruining  - ouderling: Marjan Overdijk 
 
Geslaagd: 
(diaken) Mirjam de Boer-Roorda heeft haar opleiding als Allround- Laborant met succes afgesloten.  
Ook via deze weg van harte gefeliciteerd Mirjam en heel veel succes en plezier in je verdere loopbaan. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meeleven 
- Dhr. Piet de Groot verbleef in het ziekenhuis in Sneek voor een operatie en is thuis herstellende.  
- Ook dhr. Rienk Switynk verbleef in het MCL en is weer thuis.  
- Dhr. Jan Bolt verblijft al drie maanden in Leeuwarden en volgt een programma van chemokuren.  

We wensen al onze zieken kracht en sterkte! 
 
Nieuwe ambtsdrager: 
De kerkenraad heeft in de kerkenraadsvergadering van 22 juni j.l. dhr. Syds Keuning benoemd tot ouderling-kerkrentmeester.  
Er zijn geen bezwaren tegen deze benoeming bij de scriba binnengekomen. Dat betekent dat Syds Keuning zondag 2 juli a.s.  
zal worden bevestigd en nemen we afscheid van Ymieke Miedema na 5 jaar jeugdouderling te zijn geweest.  
 
Collectebonnen 
In verband met de afwezigheid van EleHenk en Aagje Wouda is het t/m 13 juli niet mogelijk om collectebonnen af te halen. 
 
Speciale verjaardag 
In de pastorie wordt aanstaande dinsdag 4 juli een speciale verjaardag gevierd. Coby wordt dan 60 jaar.  
Van 10-12 uur staat er koffie/thee met een taartje klaar. U bent van harte welkom (zonder aanmelding)!  
 
Een digitale bloemengroet voor de familie Peetoom in Canada 
Komende week hebben Adrian en Johanna Peetom een familie reunie, met kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen, als voorproefje op hun 65 jarig huwelijk eind augustus van dit jaar.  
Ze komen van heinde en ver naar Calgary.  
Wij wensen jullie prachtige dagen met elkaar en Gods Zegen.  
Met een warme groet, namens ons allen, vanuit Harlingen…… 
 
Een sportieve Vorming en Toerusting – activiteit : ‘Kaatsen’….. 
”Beste gemeenteleden, 

Velen van u zijn onbekend met de kaatssport. Begrijpelijk als je niet in Harlingen bent opgegroeid. 
Mensen willen er soms wel wat meer van weten. Dat kan! Op maandagavond 17 juli, van 19.30-21.30 uur geef ik een lezing over 
het kaatsen. Geschiedenis, het spel en de puntentelling. Ook wat inzicht in tactiek en techniek. Plaats: De Bazuin 6 te Harlingen. 
Later bezoeken we een kaatswedstrijd in Franeker op 27 juli a.s. 19.00 uur. Hierbij wordt het spel nogmaals toegelicht. 
Mijn ervaring is dat een ieder het dan begrijpt!  Hartelijk welkom: Mail harm.bloemhof&ziggo.nl of bel 06-53184015. “ 
 
Project Gambia : Helpt u / help jij ook mee om de dozen voor Gambia vol te krijgen?  
 
Koster Kees gaat in oktober naar Gambia en is bezig spulletjes die daar nodig zijn te verzamelen.  
Tot en met zondag 16 juli hebben we de tijd om te verzamelen. Daarna gaat het mee op transport.  
(er staan dozen voorin de kerk)   
Spulletjes voor jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 12 jaar:  
-   Ondergoed en sokken -  Schriften -  Kleurpotloden -   Leuke pennen  -   Etuis  -  Stiften  -    
Knutselspullen    

……    Knuffeltjes zijn niet nodig…. daar hebben ze nog voldoende van…... 
Giften zijn uiteraard ook welkom. NL79RABO 0325560315 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. project Gambia 
 

Tekening van minimaal 125 jaar oud. 
Vrijdagmidag heeft ouderling-kerkrentmeester Joop Puite een oude tekening van minimaal 125 
jaar opgehangen in de kerk.  
De lijst en tekening werd verzorgd door ons gemeentelid Piet de Groot.  
 
Tsjerkepaed 2023 in Harlingen en Midlum 
Vanaf zaterdag 1 juli t/m 2 september a.s. zijn ook onze kerken geopend van 13.30 – 17.00 uur 
 
In de Nicolaaskerk te Midlum is een expositie van Oesje Zegel (schilderijen), Jet Twijnstra 
(keramiek) en Kim Stabin ( schilderijen).  
 
In de Grote Kerk is iedere zaterdagmiddag muziek. Meer info op www.tsjerkepaad.nl 
 
Van harte welkom !! 

http://www.tsjerkepaad.nl/

