
Grote Kerk, zondag 9 juli 2023  
9.30 uur, 5e zondag na Trinitatis 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Marjan Overdijk 
Lector:   Syds Keuning 
Organist:  Sjouke Bruining 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom  
Aansteken van de kaarsen  
Zingen: Psalm 99: 1, 5 en 8 

 
1. God is koning, Hij / sticht zijn heerschappij. 
Volken hoor zijn stem. / Buig u, beef voor Hem, 
die met macht gekroond / op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn 
vermogen. 

 
5. Mozes trad in ‘t licht / voor zijn aangezicht 
met Aäron saam, - / priesters in Gods naam. Ook 
verhief tot Hem / Samuël zijn stem. 
Waar Hij wordt aanbeden / 
schenkt de Heer zijn vrede. 

 
8. Maak Hem nu tezaam / groot, verhef zijn 
naam. Buig u voor Hem neer, / Hij is onze Heer, 
die met macht gekroond / op de Sion troont. 
Houd Hem hoog in ere! / Heilig is de Here. 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 280: 1, 3, 4, en 5 

 
1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ‘t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
3. Dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

 
Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 919 
 
1. Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
2. Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, - 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
 
3. God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 
4. Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, - 
geef ons moed; / ‘t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
Gesprek met de kinderen  
Kinderlied: Alles wordt nieuw I,8 
 
1. Samuel hoort ’s nachts een stem, 
hoort een stem, die roept om hem. 
Eli heeft hem zeker nodig, 
maar zijn komst is overbodig. 
Eli, die al bijna sliep, 
Eli was het niet die riep. 
 
2. Samuel hoort ’s nachts een stem, 
hoort een stem, die roept om hem. 
Eli, die hem weer hoort komen, 
Eli weet, dit zijn geen dromen. 
’t Is de God van Israël, 
en Hij roept om Samuel! 
 
3. Samuel hoort ’s nachts een stem, 
hoort een stem, die roept om hem. 
Samuel loopt door de tempel, 
Samuel knielt op de drempel. 
En daar wacht hij op Gods woord: 
Spreek Heer, want Uw dienstknecht hoort! 



 

 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
Schriftlezing I Samuel 3: 1-14 
 
Zingen: Lied 170 
 
1. Samuël, Samuël, lig je te dromen, 
moe van het werk in het huis van de Heer. 
Zijn er weer zoveel pelgrims gekomen, 
was er zoveel nog te doen deze keer? 
Slaap dan gerust, want het werk is gedaan, 
de zon is gedoofd en de sterren zijn aan. 
 
2. Samuël, Samuël, lig je te slapen 
na het geveeg en geboen van vandaag. 
Sloot je de deuren wel, heb je de schapen 
netjes bijeen gebracht binnen de haag? 
Nu is het stil in het land, overal, 
zo stil voor Gods stem, die je straks roepen zal. 
 
3. Samuël, Samuël, droom in de tempel, 
droom, kleine man, want de lampen zijn uit; 
droom na het werk en het spel op Gods 
drempel, stil ligt de aarde, en zonder geluid. 
Maar als je slaap door Gods stem wordt 
verstoord dan zeg je: Heer, spreek,  
uw knecht Samuël hoort. 
 
Schriftlezing I Samuel 3:15-4:1 
 
Zingen Lied 333 (2x) 
 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel  
 
Antwoordlied 315 
 
1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 
 

 
 
2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 
3. Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
‘t Verwaait als gras en weidebloemen. - 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 422 
 
1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 
Zegen (gezongen Amen)  
 
Orgelspel 
 
 
 



 

 

 


