Grote Kerk, zondag 30 juli 2023
9.30 uur, 8° zondag na Trinitatis
Voorganger: ds T.G. van der Linden

Ouderling: Oane Zuidema
Lector: Jan de Jong
Organist: Otto Roelofsen

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Zingen: Lied 283:1-3

1. In de veelheid van geluiden

in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.

Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Stil gebed, votum en groet

Vervolg: Lied 283 :4en5

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen

van uw goedertierenheid.

5. Die ons haam voor nhaam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij U roemen

en dit huis zingt met ons mee!

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 150a

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort,

prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Gesprek met de kinderen
Zingen: Lied 923

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote

boom ontstond.

2. Wil je wel geloven het begin is klein,

maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen

om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit

boven de haat.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed
Schriftlezing | Samuel 16:1-13
David tot koning gezalfd

Zingen: Psalm 21:1,2en3

1. O Heer, de koning is verheugd!

Hij wil uw almacht prijzen,

U juichend dank bewijzen.

Gij schonk hem dapperheid en deugd.
Gij hebt op zijn gebed

hem door uw hulp gered.

2. Gij zijt hem tegemoet gegaan
met rijke zegeningen.

Gij hebt in alle dingen

zijn diepste hartenwens verstaan.
Gij hebt U mild betoond:

Gij hebt uw knecht gekroond.



3. Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;

en Gij hebt hem gegeven

een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd

in onvergankelijkheid.

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD
Orgelspel

Antwoordlied 991: 1, 3,4,6,7en 8
1. De eersten zijn de laatsten,

wie nakomt gaat voorop,

zij moeten zich niet haasten,

die leven van de hoop.

3. Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,

wie achter is gebleven

krijgt eerstgeboorterecht.

4. Het onderste komt boven,
de torens vallen om,

het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

6. Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,

wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7. Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,

want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

8. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.

Dankgebed, voorbede,
stil gebed, Onze Vader

Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 747:1,2,4en 8
1. Eens komt de grote zomer
waarin zich ‘t hart verblijdt.
God zal op aarde komen

met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde

wordt stralende en puur.

God zal zich openbaren

in heel zijn creatuur.

2. Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,

met niets te vergelijken

dat schone koninkrijk.

Als God zich openbaren

zal op de jongste dag

dan zullen wij ervaren

wat Hij met ons vermag.

4. Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,

van ‘t woeden van de boze,
van ‘t vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,

van alles wat wij dragen,
van ‘t lijden aan de tijd.

8. Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:

Lof zij en eer en sterkte

de Vader en de Zoon,

de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan

Zegen (gezongen Amen)
Orgelspel



