
 
Liturgie voor de dienst  
op zondag 23 juli 2023 / 5de van de zomer 
in de Grote Kerk te Harlingen 
voorganger  ds. R. Reitsma, Goutum 
ouderling Aagje Wouda 
lector  Neeltje Hiemstra 
organist Eeuwe Zijlstra 

 
Na welkom en mededelingen : 
 
AANVANGSLIED: 274 vers 1 
 
Wij komen hier ter ere van uw naam  
rond de verhalen die geschreven staan,  
wij schuilen weg als vogels in het riet  
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 
GROET 
     Genade komt u toe en vrede 
     van God onze Vader 
     en van Jezus Christus de Heer. 
     Amen. 

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED:  
      
Onze hulp is in de Naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
     .................................................. 
 Door Jezus Christus onze Heer. 
 Amen. 

 

 
KYRIE & GLORIA: LB 274 : 2 en 3 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson,  
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,  
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,  
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
Wij zingen samen van uw gloria,  
dank voor het leven, dank U voor elkaar,  
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,  
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
     De HEER zal bij u zijn. 
     De HEER mag u bewaren. 
     ........................................................... 
     Vandaag en alle dagen van ons leven. 
     Amen. 
 
SCHRIFTLEZING: Jesaja 40,12-25 
 
ANTWOORDPSALM: LB 86, 3. 5. 6  
3. Allen die als goden blonken 
zijn bij U in ‘t niet gezonken. 
Niets kan bij uw werk bestaan.  
Heel de wereld roept U aan.  
 

 
Alle volken komen samen,  
die Gij schept en roept bij name,  
buigen voor uw zetel neer,  
brengen uwen naam de eer.  
 
5. Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wonderen aan ons leven.  
Gij zijt God, ja Gij alleen,  
goedertieren om ons heen.  
Heer, Gij hebt mij aangenomen,  
mij weer tot het licht doen komen  
uit de diepten van de dood.  
Ja, uw goedheid is zeer groot.  
 
6. Zie, o God, de trotse bende 
die mijn leven tracht te schenden,  
die in mateloos geweld  
U zich niet voor ogen stelt.  
Kome, Heer, mij uw genade,  
uw barmhartigheid te stade.  
Trouw zijt Gij in wat Gij doet,  
Gij zijt onvoorstelbaar goed 
 
Moment met de kinderen 
Gesprekje ….. 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
zingen: 
Wij gaan voor even uit elkaar 
En delen nu het Licht. 
Dat Licht vertelt ons iets van God 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich openstelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
En elk heeft zijn verhaal. 
Het Licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal. 
 
EPISTELLEZING: Romeinen 8,18-25 
Aansluitend zingen: lied: 338m 
 
Kom, o Geest, vervul ons hart met licht, 
ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Kom, o Geest, vervul ons hart met licht, 
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.  
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
 
EVANGELIELEZING:  

Mattheüs 13,24-30 en 36-43 
 
 
 



 
ACCLAMATIE: 339f 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven Heer,  
Gij hebt woorden van eeuwig leven;  
wij danken U. 
 
PREEK 
 
orgelspel 
 
Zingen lied: 765 
 
1.Gij hebt met uw brede gebaren  
de mensen gestrooid uit uw hand  
en in de seizoenen der jaren  
volmaakt Gij de oogst op uw land. 
 
2.In deze onstuimige lente,  
waarin heel de wereld bestaat,  
verwekt Gij de elementen  
en wie scheidt het goed van het kwaad? 
 
3.En wie zal het zaad onderscheiden,  
het zij tot verval of tot eer?  
Uw regen geeft regen aan beide,  
uw zon ziet op beide terneer. 
 
4.Heer, zijn wij het zaad van uw akker,  
Gij doet ons ontkiemen tot graan.  
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,  
Gij doet ons uit aarde ontstaan. 
 
5.Wij groeien de aarde te boven,  
wij rijpen in weer en in wind,  
totdat Gij in garven en schoven  
de mensen tezamen bindt. 
 
6.En als Gij ons brengt in uw schuren  
ten tijde der eeuwigheid,  
o laat ons het dorsen verduren  
waarmee Gij het graan onderscheidt. 
 
 
Moment van gedenken: 
Coos van Giffen overleden 17 juli 2023 
 
- Aansteken kaars 
- I.M. door ouderling van dienst 
- Moment van stilte 
- Aansluitend zingen Ps. 43 : 3 en 4 
 
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 
3. O Here, God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilige berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 

 
4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
 
GEBEDEN – VOORBEDEN -    STIL GEBED 
GEBED VAN DE HEER 
     Onze Vader, .......... 
     Amen.                                
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
 
Zingen slotlied  lied 943 
 
1.God gaat zijn ongekende gang  
vol donkere majesteit;  
die in de zee zijn voetstap plant  
en op de wolken rijdt. 
 
2.Uit grondeloze diepten put  
Hij licht, en vreugde uit pijn.  
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,  
zijn wil is soeverein. 
 
3.Geliefden Gods, schep nieuwe moed,  
de wolken die gij vreest,  
zijn zwaar van regen, overvloed  
van zegen die geneest. 
 
4.Zou gij verstaan, waar Hij u leidt?  
Vertrouw Hem waar Hij gaat.  
Zijn duistere voorzienigheid  
verhult zijn mild gelaat. 
 
5.Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,  
wordt klaar van uur tot uur.  
De knop is bitter, is begin,  
de bloem wordt licht en puur. 
 
6.Hoe blind vanuit zichzelve is  
het menselijk gezicht.  
Godzelf vertaalt de duisternis  
in eindelijk eeuwig licht. 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een bakje 
koffie of thee 

 


