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2. Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft Hem
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Thema: ‘Alles is gezegend’
Pak steeds het juk van de liefde weer op.

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom, aansteken van de kaarsen
Zingen: Lied 273 vers 1,2,3 en 4

1. Loof God, die zegent al wat leeft,
der hemelen Heer is Hij,

die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.

Hij is de hartslag van ons werk,

Hij houdt het welbewaard.

3. Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,

dat het ten hemel toe moet gaan,

en gaat in eeuwigheid.

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.

In woord en doop en avondmaal

houdt Hij bij ons zijn hof.

Stil gebed
Votum en groet

dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,

aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Klein Gloria (Lied 195)

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Kyriegebed

Glorialied: Psaim 81: 1, 2, 12 en 13
1. Jubel God ter eer,

Hij is onze sterkte!

Juich voor Israéls Heer,

stem en tegenstem

springen op voor Hem

die ons heil bewerkte.

2. Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan

met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

12. Al wie u verdrukt
zal Ik af doen deinzen.
Ik verbreek het juk

dat uw schouders knelt,
en het ruw geweld

zal verering veinzen.

14. Keer terug tot Mij

Israél, gij trotse -

en de woestenij

zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan,
honing uit de rotsen.

Zingen: Psalm 27 vers 1 en 2 + Klein Gloria
1.Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt Gebed
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Gesprek met de kinderen
Aansteken van de ‘rustkaars’

DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing: Mattheus 11:25-30



Verwerking 1 :
Een juk opnemen
‘opgelegd’ en ‘vrijwillig’

Zingen: Lied 923

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

2. Wil je wel geloven het begin is klein,

maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Verwerking 2 :
‘Want mijn juk is zacht
en mijn last is licht.

Orgelspel: Astor Piazzolla, ‘Oblivion’

AFSCHEID KINDERNEVENDIENST

We zingen: Lied 806

1. Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.

Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ‘t beloofde land.

2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?

In de woestijn worden kinderen groot.

3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.

Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Kort interview en filmpje Jan-Lieuwe
Gebed en zegenwens

Zingen: Lied 416: 1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

AFSCHEID EN BEVESTIGING

Jeugdouderling Ymieke Miedema
Ouderling-kerkrentmeester Syds Keuning

Presentatie — Opdracht — Gelofte — Bevestiging —
Inzegening — Gebed

Lied: 360: 1t/m 4

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,

o taal waarin wij God verstaan,

wij heffen onze lofzang aan.

4. Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, eindigend met Onze Vader
Collecte

slotlied: Lied 425

Vervuld van uw zegen

gaan wij onze wegen van hier,

uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,

tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade

uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven,

om wie met ons leven

uw zegen te brengen

die vrucht dragen zal.

Zegen met gezongen Amen
Orgelspel

Na dafloop is er gelegenheid Ymieke te bedanken
voor haar inzet in de afgelopen 5 jaar en
Syds te feliciteren en welkom te heten.



