
Grote Kerk, zondag 16 juli 2023  
9.30 uur, 6e zondag na Trinitatis 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Aafke van der Zee 
Lector:   Lies Hager 
Organist:  Bauke van der Meer 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom  
Aansteken van de kaarsen  
Zingen: Lied 281:1-5 
1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 
2. Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
 
3. Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 
 
4. Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 
 
5. Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 281:6-10 
 
6. De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 
 
7. Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen. Halleluja! 
 
8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit: 
Amen. Halleluja! 
 
9. Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 
 
10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

Leefregel Mattheüs 22:35-40 
Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, 
een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod 
in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer,  
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel  
en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste 
gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste 
lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag 
van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. 

 
Zingen: Psalm 86: 1 en 4 
1. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 
zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 
 
4. Leer mij naar uw wil te handelen, 
laat mij in uw waarheid wandelen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen ‘t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 

 
Gesprek met de kinderen  
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht, 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing I Samuel 9:25-10:1 
Saul gezalfd 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Zingen: Psalm 84: 5 en 6 
5. O Here, ons schild van omhoog, 
zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 
Eén dag in uw paleis is meer 
dan duizend elders. Ik verkeer 
veel liever nederig aan uw drempel 
dan dat ik aanzit, hooggeacht 
waar men den Here God veracht. 
 
6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Schriftlezing I Samuel 10:17-27 
Saul tot koning geroepen 
 
Zingen Lied 333 (2x) 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel  
 
Antwoordlied 910:1, 2, en 4 
1. Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is ‘t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ‘t goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 
 
2. Goddank, wij overdenken 
‘t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 
 
 
 

 
 
4. Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Psalm 149: 1,2 en 3 
1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ‘s Heren heiligdom. 
 
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
en roem zijn grote macht. 
 
Zegen (gezongen Amen)  
 
Orgelspel 
 
 
 
 


