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& Protestantse Gemeente

« W Wekelijkse Zondagsbrief

Zondag 18 juni 2023
Zondag 18 juni GROTE KERK - 9.30 uur - voorganger ds. T.G. van der Linden
Liturgische kleur groen  Deze dienst is ook te volgen via de livestream www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst: Oane Zuidema / diakenen : Aafke Hibma en Tia Ammeraal / organist : Sjouke Bruining

Lector: Wibbina Schaap | Schriftlezing : Exodus 18 : 5 - 24
Kindernevendienst Alie Zuidema | kinderoppas : Grietje Holwerda

Koster Kees van den Nieuwenhuizen | beamer : Christaan Wijbenga en KosterKees
Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie (de pong), de schaalcollecte is voor de kerk

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse
Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst, met elkaar gekomen in Gods Huis of via beeld en geluid met ons verbonden.

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

Mevr. J. Posthuma- Feenstra ( heeft de afgelopen weken na een ongelukkige val met haar voet in het gips gezeten en moet nog
verder herstellen ) en naar Fam. K. v.d. Bij ( ter bemoediging )

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven:

- Hendrik Hiemstra kwam vorige week, tijdens een weekendje weg, te vallen en brak een heup. Afgelopen maandagavond
werd hij in het ziekenhuis te Zwolle geopereerd en donderdag mocht hij weer naar huis.
Wij wensen Hendrik en Neeltje heel veel sterkte en bovenal een goed herstel.

- Janny Sijtsma-Nouwenkampt al een tijd met rugklachten en uitvalverschijnselen. Na diverse onderzoeken kwam
afgelopen vrijdag de uitslag: een vernauwing in het onderste deel van de wervelkolom. Janny gaat nu voor verdere
onderzoeken naar het UMCG in de hoop dat er nog iets aan gedaan kan worden. Wij wensen Janny en Cor heel veel
sterkte en Gods Nabijheid in deze tijd van zorg.

We weten dat er meerdere zieken in onze gemeente zijn en gemeenteleden die zorgen hebben vanwege het ziekzijn van een
geliefd familielid en bidden voor hen allen om kracht en troost. Maar er zijn ook gemeenteleden die alleen en eenzaam zijn. Wij
denken ook aan hen en hopen dat er mensen zijn die naar hen omkijken. De vakantietijd breekt aan en dan gaan we er met z'n
allen op uit. Dat betekent geen bezoekje van - en aan geliefden. Laten we met z'n allen proberen om aan elkaar te denken door
een kaartje in de bus te doen of zomaar spontaan eens iemand te bezoeken. Een kleine moeite, maar een groot gebaar........

Examen:

Afgelopen woensdag was een spannende dag voor onze eindexamenkandidaten. Wel of niet geslaagd, dat is een hele boodschap
en daar hangt veel vanaf. Wij feliciteren degenen die geslaagd zijn alvast en wensen degenen die (nog) niet geslaagd zijn sterkte.
In de komende zondagsbrief volgt het overzicht.

Overleden

Afgelopen dinsdag is thuis overleden mw. Rinske Breidenbach-Goudberg, in de leeftijd van 83 jaar. Zij werd geboren in Sexbierum
en woonde vanaf haar huwelijk in Harlingen. (Het adres kunt u opvragen bij de scriba.)

Wij wensen haar echtgenoot Siebren (90) de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte en kracht in deze dagen van
afscheid. Maar bovenal de troost van onze Hemelse Vader. De dienst van afscheid is komende dinsdag in de Grote Kerk en begint
om 13.30 uur. Vooraf is gelegenheid tot condoleren. Wij gedenken mw. Breidenbach in de dienst op zondag 18 juni.

Dinsdag 13 juni is in verzorgingstehuis Sint Anna overleden ons gemeentelid mevr Trijntje van Dokkum-van der Wal in de leeftijd
van 83 jaar. Woensdag 21 juni is de afscheidsdienst in de Grote Kerk om 11.00 uur met aansluitend de begrafenis op de Algemene
Begraafplaats te Harlingen. Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 10.30 uur gelegenheid de familie te condoleren.

Wij wensen dhr. Van Dokkum, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte en kracht in deze dagen van afscheid. In
overleg met de familie gedenken wij mw. Van Dokkum in de dienst op zondag 25 juni.

Kerkdienst zondag 25 juni:
9.30 uur — Grote Kerk — voorganger ds. E.J. Hefting, Sexbierum (dit is een ruildienst) — organist Eeuwe Zijlstra

Collectebonnen
In verband met de afwezigheid van EleHenk en Aagje Wouda is het t/m 13 juli niet mogelijk om collectebonnen af te halen.

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2-28 of via
mail: avdkzegel@ziggo.nl


http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie ‘Er is niets beters dan dat een mens zich verheugt in zijn werken, want dat is zijn deel.’ Prediker 3:22

Het bijbelboek Prediker is misschien het meest ‘modern’ van alle bijbelboeken en mag zich verheugen in de support van veel
kerkelijk ‘onthechte’ tijdgenoten. Zijn vermogen om te relativeren, zijn oproep om in het nu te leven en zijn scherpe inzicht in de
tijdelijkheid van het bestaan, dragen daar zeker aan bij. Prediker ziet de mens tobben onder de zon en gunt hem geluk. Dat wekt
sympathie. Prediker geeft ons misschien juist het ‘zetje’ dat wij nodig hebben. Om te relativeren, om te genieten, om onszelf niet
voorbij te lopen, maar nuchter te erkennen dat ons ‘zwoegen’ en ‘tobben’ ons niet verder helpen. Het leven is maar kort, dus geniet
ervan. Wat je doen kunt, is beperkt, dus verheug je in wat lukt. Zo heeft God het gewild, moedigt Prediker ons aan: leef in het nu en
wacht niet met genieten tot het te laat is. We mogen de rabbijnen dankbaar zijn dat zij Prediker als ‘ondogmatisch’ geschift bij het
vaststellen van de Tenach naar waarde hebben geschat in de categorie van Wijsheidsboeken in de canon hebben opgenomen. Dat
behoudt voor fanatisme, fatalisme, defaitisme (luiheid) en ander ‘ongein’ (ongenade). Wij mogen ons verheugen in de werken van
onze handen, zegt de tekst, want zo heeft God het gewild. Prediker leert ons onze zegeningen te tellen en in het heden te leven.
Het heden van Gods genade: van het leven met elkaar onder de zon van zijn goedheid en naar zijn wil en bedoeling.

In het Liedboek staat bij Lied 229 het volgende gebed:

Heer, onze God, van U komt al wat deze tafel biedt:
de vrucht van de aarde, het werk van onze handen,
de gezelligheid die wij genieten.
Wij danken U voor eten en drinken, voor ons geluk en onze vreugde.
Gedenk ook in uw goedheid, Vader, wie honger lijden, ziek of eenzaam zijn.
Wees hun nabij, laat onze hulp voor hen uw zegen zijn,
door Christus, onze Heer, Amen.
Emile-Jozef De Smed Hartelijke groet, Teunard van der Linden

Kerkenraad
Komende donderdag (22/6) vergadert de kerkenraad voor de laatste keer dit seizoen. De aanvang is 19.30 uur in de Hoeksteen.
Aan de orde zijn 0.a. de werkomschrijvingen van drie ambten, naast de lopende zaken die aandacht behoeven.

Nieuwe ambtsdrager:

De kerkenraad is dankbaar dat zij aan u kan doorgeven dat dhr. Syds Keuning positief heeft gereageerd op de vraag of hij
ouderling-kerkrentmeester binnen onze gemeente wil worden. Volgens de kerkorde moet dit bericht 2x worden afgekondigd en
d.m.v. ons kerkblad of de zondagsbrief met u worden gedeeld. Zijn er bezwaren tegen deze benoeming, dan kunt u dat melden bij
de scriba tel. 0517 851995 of schriftelijk via mijn persoonlijke mail: avdkzegel@ziggo.nl. Dit dan heel graag uiterlijk donderdag 29
junia.s. D.V.zondag 2 juli zal Syds Keuning dan in de eredienst als ouderling-kerkrentmeester worden bevestigd.

In dezelfde dienst nemen we afscheid van Ymieke Miedema-Hiemstra...

Zij was 5 jaar jeugdouderling voor onze jongste gemeenteleden in de leeftijd van 0-12 jaar. Ook via deze weg willen wij Ymieke
alvast heel hartelijk bedanken voor haar inzet, haar creativiteit, het vertrouwen en de vriendschap aan een ieder van ons gegeven.
Gods Zegen op je verdere levenspad.

Sleutellijst Nicolaaskerk

Nu wij de sleutellijst van de Grote kerk en de Hoeksteen rondhebben, willen we de sleutellijst nog completer maken met een lijst van
de Nicolaas kerk in Midlum. Daarom vragen wij u vriendelijk : wie heeft een sleutel van de Nicolaas kerk ?

U kunt dit doorgeven via app of telefonisch aan Joop Puite 0615507649 of aan een van de kerkrentmeesters.

Programma Vorming en Toerusting

Even een bericht van de werkgroep Vorming & Toerusting, die momenteel al druk bezig is met de samenstelling van het
activiteitenprogramma voor het seizoen 2023-2024. Naast een aantal min of meer vaste programmaonderdelen is er ook dit jaar
weer ruimte voor nieuwe gespreksonderwerpen. Hoewel de werkgroep zelf geen gebrek heeft aan ideeén, zijn suggesties voor
gespreksthema’s van uw kant van harte welkom. De werkgroep hoort graag van u!

Bij voorkeur via een mailtie naar toerusting@pg-harlingen.nl of een telefoontje naar 0517 853 905 (Ad van der Kam).

Project Gambia

Koster Kees heeft het voornemen om in oktober weer naar Gambia af te reizen.

Hij is al druk bezig spullen te verzamelen die daar nodig zijn. De spulletjes gaan dan weer ingepakt in bananendozen per schip naar
Gambia. Een reis van zo'n drie maanden. Tot en met zondag 16 juli kunnen we als gemeente hem hiermee helpen. Bij het uitgaan
na de dienst worden briefies uitgedeeld. Op de briefjes staat beschreven wat nodig is. De komende zondagen kunt u dat mee naar
de kerk nemen. We hopen dat we weer veel dozen kunnen vullen! Mede namens kosterKees en de Diaconie, Rintse Twijnstra

Kopij inleveren voor de komende Getijdenstroom, dit is een dubbele versie, uiterlijk maandag 19 juni voor 18.00 uur.

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
2 inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba Midlumerlaan 2-28 of via
mail: avdkzegel@ziggo.nl



