
Grote Kerk, zondag Trinitatis, 4 juni 2023 
Dienst van Schrift en Tafel 
Voorganger:  ds. T.G. van der Linden 
Ouderling:  Toby Schouwstra 
Lector:   Jan de Jong 
Organist:  Eeuwe Zijlstra 
Muzikale medewerking: 
De cantorij o.l.v. Trudy Baard 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom  
Aansteken van de kaarsen  
 
Zingen: Psalm 8: 1-3 (Nieuwe Psalmberijming) 
met antifoon cantorij  
(703: ‘Alles uit Hem ontstaan’) 
 
antifoon  
1. HEER, onze Heer, uw naam is groot en 
machtig. Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 
De hemel laat ons weten wie U bent. 
 
2. De eerste woordjes die een kind kan uiten, 
Gebruikt u om uw vijanden te stuiten. 
De allerkleinste is met zijn gepraat 
een kracht waarmee U tegenstand weerstaat. 
 
3. Als ik de maan en sterren zie daarboven, 
kan ik het wonder bijna niet geloven 
dat U o HEER, aan kleine mensen denkt. 
Hoek het dat U ons uw liefde schenkt? 
antifoon 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Cantorij: ‘Alles wacht op U’   -  Huub Oosterhuis 
                                                        (naar Psalm 104) 
 
Alles wacht op u vol hoop, alle levenden vragen U  
om voedsel. Neemt Gij hun adem weg zij sterven  
en zij vallen terug in het stof. Zendt Gij uw geest,  
zij worden herschapen Gij geeft de aarde  
een nieuw gezicht. 

 
Gebed ontferming 
 
Zingen: Lied 150a 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort,  
prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Gesprek met de kinderen  
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 
 
Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
En elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
Cantorij: ‘Teach me, o Lord’  - Thomas Attmood   

                                                            (1765 – 1838) 
 
Teach me, O Lord, the way of Thy statutes,  
And I shall keep it unto the end. 
Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten  
dan volg ik die tot het einde toe. 

 
Schriftlezing Exodus 34: 4-9  
Zingen: Lied 362:1 
 
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’ 
 
Verkondiging 
 



 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Antwoordlied 875 (cantorij en gemeente) 
1. Father, we love you, 
we worship and adore you. 
Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name (3x) 
in all the earth. 
 
2. Jesus, we love you, 
we worship and adore you. 
Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name (3x) 
in all the earth. 
 
3. Spirit, we love you, 
we worship and adore you. 
Glorify your name 
in all the earth. 
Glorify your name (3x) 
in all the earth. 
 
In memoriam  
mw. Sjoukje Pietje Ewouds – Postma 
 
Zingen: Lied 913: 1 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed. 

 
Dankgebed en voorbeden, met acclamatie: 
 
Collecte 
 
Cantorij (tijdens het klaarmaken van de tafel): 
‘De tafel der armen’   -   Huub Oosterhuis 
 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
Onder de hete zon, op de akker, 
Heeft hij bestemd voor de tafel der armen, 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
Dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
Brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan 
deelgeven?  
En die in weelde zwelgen en van niets weten,  
Wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, 
Aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 
Inzettingswoorden 
 
Delen van brood en wijn 
 
Dankzegging 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 968: 2 en 5  
 
2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Zegen (gezongen Amen)  
 
Afsluitend zegenlied cantorij:  
 
’De frede fan ‘e greide wês oer dy,  
de frede fan mar en lân;  
de frede fan ‘e loften wês oer dy,  
de frede fan waad en strân. 
Djippe frede mei komme oer dy. 
Mei Gods frede no groeie yn dy. 

 
Orgelspel 
 
 
 


