
Liturgie dienst op zondag 25 juni 2023  
in de Grote Kerk te Harlingen 
Voorganger  ds. Evert Jan Hefting 
Organist:  Eeuwe Zijlstra 
Ouderling:  Annie van der Kooi – Zegel 
Lector:   Jet Twijnstra 
 
Welkomstwoorden 
  
Aanvangslied: lied 280: 1, 4, 5, 6 
1 De vreugde voert ons naar dit huis, 
Waar ’t woord door ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
En wekt in ons het lied. 
 
4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
De hemel open gaat, 
Waar Gij ons met uw eng’len troost, 
Waar Gij U vinden laat? 
 
5 Onthul ons dan uw aangezicht, 
Uw naam, die met ons gaat 
En heilig ons hier met uw licht, 
Uw voorbedachte raad, 
 
6 Vervul ons met een nieuw bestaan 
Van ’t woord, waarin Gij spreekt 
En reik ons zelf als leeftocht aan 
Het brood, dat Gij ons breekt.  
 
Bemoediging en Groet: 
V: De Heer zij met U 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Eerste Psalm: Psalm 89: 9, 17 
We zingen aansluitend het Klein Gloria 
 
9 Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd, 
aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd: 
Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 
de koninklijke held, uit al het volk verheven, 
David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, 
dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 
 
17 O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand. 
Doe ook voor ons geslacht uw oude woord gestand. 
Waar is uw gunst, o God, het heil van lang geleden, 
aan Davids huis verpand met goddelijke eden? 
Erbarm U over ons, wil onze smaad gedenken, 
de hoon waarmee ons thans de grote volken krenken. 
 
Kyriegebed, afgewisseld met gezongen  
 

“Heer ontferm U” telkens 3x     
3 gebedsintenties 
 
Zingen : Glorialied lied 413: 1, 3 
1 Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
3 Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan - 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Gebed om de opening van het woord  
 
Aansteken van de kaars voor de kindernevendienst  
Zingen:  
Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
En elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal. 
 
Profetenlezing: Jeremia 29: 1 en 4 t/m 14 
 
Zingen : Lied 608: 2 
2 De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw  
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed, 
Die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
Als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen – 
die zaaien in tranen 
Die keren met lachen en juichen. 
 



Evangelielezing: Mattheus 6: 7 – 13 
 
Zingen : Lied 370: 1, 2, 3 
1 Vader, die woont in hemels licht, 
Uw rijk geeft liefde een gezicht 
Uw naam is waard de hoogste eer ! 
Wij bidden om een ommekeer: 
wek doden op, maak armen rijk, 
laat komen, Heer, uw koninkrijk. 
 
2 Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 
 
3 leid ons niet in verzoeking Heer, 
Verlos ons, maak ons meer en meer 
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
Want U behoort het koninkrijk. 
De kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen : Lied 756: 1, 2, 5, 6 
1  Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 

 
2 Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

 
5  Dat alle tyrannie 

eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 

 
6 Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 

 
Moment van gedenken: 
- Kaars  
 
- I.M. : mevr. Trijntje van Dokkum-van der Wal 
 
- Moment van stilte 

Aansluitend zingen: 
 
Ik zie een poort wijd open staan,   
waardoor het licht komt stromen  
van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan  
om vrede te bekomen.  
Genade Gods, zo rijk en vrij!  
Die poort staat open ook voor mij.  
Voor mij, voor mij,  
staat open ook voor mij. 
 
Dienst der gebeden:  
Dankgebed en voorbeden – Stil Gebed Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied : lied 422 
1  Laat de woorden  

die we hoorden 
Klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
Alle, alle dagen 
Door uw stille kracht. 

 
2 laat ons weten 

Nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
Sterker dan de machten 
Zijn de zwakke krachten, 
Vuur dat U ontsteekt. 

 
3  Laat ons hopen, 

biddende hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint.  

 
 
Zegen     (3x gezongen amen) 
 
Orgelspel 


