
Grote Kerk, zondag 7 mei  
9.30 uur, 4e na Pasen, zondag Cantate  
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Marjan Overdijk 
Lector:   Aagje Wouda 
Organist:  Sjouke Bruining 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom  
Aansteken van de kaarsen  
Zingen: Psalm van de zondag, 98: 3 en 4 

3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 971 

1. Zing een nieuw lied voor God de Here 
en wees van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus’ kerk. 
 
2. God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen en hout alleen 
is ‘t grote werk gedaan. 
‘t Zal om onszelve gaan. 
 
3. De Heilige Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 

Gebed ontferming 
 
Zingen: Lied 823:5 

5. O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
 

Gesprek met de kinderen  
Zingen: 
Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het Licht 
Dat Licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door  
en wie zich openstelt, 
Ervaart misschien een beetje Licht  
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
Het Licht verbindt ons met elkaar,  
het is voor allemaal. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
Schriftlezing I Petrus 2: 1-10  
Zingen: Lied 610 
 
1. Zo dor en doods, 
zo levenloos 
verlamd, uiteengeslagen, 
zonder hoop en zonder troost 
slijten wij de dagen. 
 
2. God, zie ons dan 
teloor gegaan, 
versteend en doodgezwegen, 
levend waar geen dag meer is, 
nacht aan nacht geregen. 
 
3. Zijt Gij het, Heer, 
die weet wanneer 
wij ooit zullen herleven? 
Met uw adem kunt Gij toch 
ons het leven geven? 
 
4. Kom dan en spreek 
uw woord en breek 
zo onze graven open. 
Wil ons met de geesteskracht 
van uw adem dopen. 
 



 

 

 
5. Wek ons voorgoed! 
Zet met uw gloed 
ons recht op onze voeten. 
Vol van leven zullen wij 
‘t morgenlicht begroeten. 
 
6. Blaas met uw Geest 
in ons het feest 
dat allen zal verwarmen. 
Open ons het vergezicht 
op uw groot erbarmen! 
 
Verkondiging 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel  
(Harlingen maritiem) 
‘’t Scheepke onder Jezus’ hoede’, J. Zwart 
 
Als geloofsbelijdenis zingen wij: 
Lied 968:1 en 5 

 
1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 

 
5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met al wie overwonnen, 
al wie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

 
In Memoriam dhr. Fokke Albert Zwart 
 
Zingen: Lied 23b : 1 en 5 
 
1. De Heer is mijn Herder! 
’k Heb al wat mij lust: 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden; 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat’ren der rust. 
 
 
 
 
 

5. De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd; 
’k Zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’ altijd. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 657: 1 en 3 
  1. Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

 
3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 
Zegen (gesproken Amen)  
 
Orgelspel 
 
 
Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
kop koffie/thee/limonade. 
 
Van harte welkom !! 
 
 


