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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Lied 686 
1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 
 
3. De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt.  
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
Psalm van de zondag, Lied 68:7 
7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
  
Kyriëgebed  
 
Zingen: Lied 885 
1. Groot is uw trouw, o Heer,  
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 
dezelfde,die Gij steeds waart;  
dat bewijst Gij ook nu. 
 
refrein: 
Groot is uw trouw o Heer,  
groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had,  



 

hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond. 
 
2. Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein.  
 
Moment met de kinderen 
 
Lied 923 (afsluitend) 
1. Wil je wel geloven dat het groeien 
gaat, klein en ongelooflijk als een 
mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte 
grond, en waaruit een grote boom 
ontstond. 
 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder 
zijn  
als je het gaat wagen met Gods woord 
alleen; dan gebeuren wonderen om je 
heen. 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft,  
zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een 
mosterdzaad, groeit de liefde uit  
boven de haat. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Geest  
 
 

eindigend met Lied 688: 
 
Heilige Geest,  
Gij zijt als de wind, 
kom dan, waai door onze harten, 
reinig ons. 
 
Heilige Geest, 
Gij zijt als het vuur, 
kom dan, vuur ons aan tot liefde, 
beziel ons. 
 
Heilige Geest, 
Gij zijt als de dauw, 
kom dan, laaf ons met uw goedheid, 
vervul ons. 
 
Heilige Geest, 
Gij zijt als het licht, 
kom dan, wek ons tot nieuw leven, 
herschep ons. 
 
1

e
 Schriftlezing: Exodus 3:13-15 

 
Zingen: Lied 209:2 
Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 
 
2

e
 Schriftlezing: I Petrus 5  

 
Zingen: Lied 333  
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt.  
 
Preek  
 
Orgelspel 
 
 



 

Antwoordlied: Lied 687: 2 en 3 
2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3.Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
Pinkstergedicht 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed  
en Onze Vader 
 
Collecte 
 
ZENDING EN ZEGEN  
 
Slotlied:  Lied 704  
Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2. Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
 
3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ‘t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen  
 
Orgelspel  
 


