
 
 

Liturgie Zondag ‘Exaudi” 
21 mei 2023 Grote Kerk Harlingen 
 
Voorganger:  ds Ulbe Tjallingii 
Ouderling :  Toby Schouwstra 
Lector:  Frank Belt 
Organist:   Bauke van der Meer 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 663 
1 Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen, 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 
2 Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: Lied 657: 1 en 3 
Zolang wij adem halen  
schept Gij in ons de kracht 
Om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht: 
Elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.  
 
Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht 
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht. 
God laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang, 
Waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.  
 
 
 

 
 
Gesprek met de kinderen 
Zingen:  
 
Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
En elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal. 
 
Eerste lezing: Jesaja 66, 10 - 13 
 
Tussenzang: Lied 27 : 2 en 7 
2. Eén ding slechts kan ik van den HEER 
verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zolang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
7 O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER,  
die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 
 
Evangelielezing: Johannes  16, 17 - 33 
 
Acclamatie: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Preek 
 
Orgelspel 



 
Geloofsbelijdenis 
 
Danklied: Lied 150-a: 1 
Geprezen zij God !  
Gij engelen koor 
Dat steeds naar Hem hoort,  
prijs Hem om zijn woord  
Gij hemelen, loof Hem  
wiens hand alles schiep, 
Die allen daarboven  
tot dankzegging riep. 
 
I.M.  
mw. Aaltje Helena Maria van der Pol-de Vries 
 
na een moment van stilte zingen we  
 
lied 793 : 3 
Bron van liefde, licht en leven, 
Laat uw vreugde in ons zijn; 
Is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zo dat zelfs de dood niet scheidt; 
Niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 969 
1 In Christus is noch west noch oost, 
in Hem noch zuid noch noord, 
één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 
 
2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
3 Broeders, één band is 't die ons bindt 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
wie onze Vader dient als kind, 
is Christus toegewijd. 
 
4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 

 
 
Zegen  met 3x gezongen amen 
 
Orgelspel 
 
Na afloop is er weer gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een bakje 
koffie/thee/limonade. 
Van harte welkom! 


